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In een land, hier niet zo ver vandaan, woont koning
Pieter Poeha de zoveelste.

De koning maakt weinig wetten en hij houdt bijna
nooit een toespraak. In plaats daarvan verzamelt hij
dingen. Hij verzamelt grote en kleine spullen, handige
en onhandige dingen.

Hij heeft bloempotten, vishengels en munten.
Behangtafels, schriften en wc papier met plaatjes... je
kunt het zo gek niet bedenken of hij heeft het. |
Elke dag is hij bezig om nog meer te verzamelen. Voo
andere dingen heeft hij geen tijd; want verzamelen
kost meer tijd dan je denkt.







Koning Pieter Poeha heeft ook veel bijzondere
kalenders verzameld. Op een dag kijkt hij op een van

die kalenders. Hij schrikt. Over een tijdje is het feest in [
het paleis!

De koning kijkt om zich heen. Zijn paleis is z6 vol...
daar kan geen feest meer bij.

En door al dat verzamelen heeft hij het ook veel te
druk voor een feest.

Hoe moet dat nou?
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Misschien kan hij een beetje opruimen. De koning
pakt een grote stapel potten en pannen. Hij kijkt om
zich heen waar hij ze neer kan zetten. Dan zucht hij. \
Dit gaat niet werken. Er zijn veel te veel spullen. En hij
moet vandaag ook nog nieuwe spullen verzamelen!
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De koning gaat op een bankje zitten. Hij denkt aan het
feest. Maar hij denkt vooral aan alle spullen in zijn
paleis, en aan alles wat hij vandaag nog kan
verzamelen. Slingers misschien? En potten en
pannen? Of heel iets anders?

Na een tijdje schudt hij zijn hoofd. Zo wordt het nooit
feest; niet in zijn hoofd en niet in zijn paleis. En dan
bedenkt hij een plan. Een plan om alles anders te
doen.

De koning gaat vandaag niet verzamelen. In plaats
daarvan gaat hij spullen weggeven!
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Nieuwsgierig komen de mensen naar het paleis.
‘Neem maar mee hoor! roept de koning, terwijl hij om
zich heen wijst. ‘Het kost niks!

Aan een meneer met een oude jas geeft hij een
koninklijke mantel. En een jongen op
voetbalschoenen krijgt zijn mooie gouden bal.
Wat kijken de mensen allemaal vrolijk, denkt de
koning bij zichzelf. Dat komt zeker doordat ze zin
hebben in het feest.
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Als de mensen geweest zijn, maakt de koning een
wandeling.

Hij gaat geen spullen zoeken, geen dingen
verzamelen... Hij loopt gewoon rustig rond.

Hij fluit een liedje en denkt aan het feest. Hij wordt er
vrolijk van. In zijn hoofd is het feest al een beetje
begonnen!













De volgende morgen gaat de koning weer niet
verzamelen.

Hij eet rustig zijn ontbijt: een boterham met
feesthagelslag.

Daarna wordt er aan de deur gebeld. ‘Willen jullie nog
meer spullen? vraagt de koning. Maar daar komen de
mensen niet voor.

‘Wij hebben een slinger mee,’ zeggen ze. ‘En ook een
paar ballonnen. Zullen we die samen ophangen?’
Samen hangen ze de slinger in de grote zaal.

Nu weet koning Pieter Poeha het helemaal zeker. Dit
wordt het beste feest dat hij ooit gevierd heeft!
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